Leven in een boek

Ik ben begonnen in een boek
Dat in een andere wereld speelt
Een wereld niet van deze tijd
Het is zo mooi verbeeld

Het land is daar nog ongerept
Het heeft een prachtige natuur
De hoofdpersonen zijn oprecht
Hun vriendschap hecht en puur

Als ik begin te lezen

Dan wou ik dat ik daar was
Dat ik daar was geboren
Dat ik bij hen behoorde

[Refrein:]
‘k Wil turen van die bergtop
En struinen door die bossen

De wereld met de hoofdpersoon

Van het Kwaad verlossen

‘k Wil dolen door een labyrint
‘k Wil wonderen verrichten

‘k Wil onderdrukte volkeren
Van hun last verlichten

In die wereld wil ik leven
Als het kon ging ik op zoek
Ik zou alles willen geven
Om te leven in dat boek

Sinds ik ging lezen in dat boek
Ben ik er niet meer bij

Ik droom ervan en tijdens school
Heb ik ze niet meer op een rij

Als ik begin te lezen
Dan wou ik dat ik daar was

Dat ik daar was geboren
Dat ik bij hen behoorde

[Refrein]

Nog even en mijn boek is uit
Wat moet ik dan beginnen?
Dan blijf ik eenzaam achter
Met een leeg gevoel vanbinnen

Dus lees ik nu iets minder snel
Eén hoofdstuk maar te gaan
En als het straks uit is

Begin ik weer van voor af aan

[Refrein]
Ik wil leven in dat boek [3x]



