
Herderslied 
 
De herdertjes liggen al uren in ’t veld 
Ze hebben al tien keer hun schaapjes geteld 
Ze kunnen niet slapen het is nog zo licht 
Ondanks de slaap gaan hun ogen niet dicht 
 

Vooruit dan maar weer, dan maar nog eens een 
keer: 
 

[Refrein:] 
Eén dat is Mirjam 
En twee dat is Job 
Drie dat is Lot met een vlek op haar kop 
Vier dat is Martha 
En vijf dat is Jaap 
Zes dat is Saar en dan val je in slaap 
 

 
 

Die ster aan de hemel die geeft zoveel licht 
Hij schijnt nu al heel de nacht in hun gezicht 
Wat is dat voor ster zeg, waar komt die vandaan 
Laat ze nou slapen, straks kraait weer de haan 
 

Vooruit dan maar weer, dan maar nog eens een 
keer: 
 

[Refrein] 
 

Iets hangt in de lucht er is iets aan de hand 
Er gaat wat gebeuren en het duurt niet meer lang 
Toch zou het fijn zijn nu slapen te gaan 
Morgen dan breekt weer een nieuwe dag aan 
 

Vooruit dan maar weer, vooruit dan maar weer 
Dan maar nog eens een keer: 
 

[Refrein]  
 

Zes dat is Saar en dan val je in … (gesnurk) 
 


